
In de Week gelegd 03-26, 18-01-2026, Vérder gaan 
Jesaja 49, 3. 5-6; I Korintiërs 1,1-3; Johannes 1, 29-34 

 

In Nieuwkoop moeten drie van de zes katholieke kerken sluiten  

(TV West, 12-02-20226). Oorzaak: een tekort aan kerkgangers, 

voorgangers, vrijwilligers en financiën. Maar, kerken sluiten 

eigenlijk al wanneer harten niet voor haar openstaan! Zien mensen 

geen heil in haar boodschap of ligt het aan de vorm? Bedenk dat 

God niet enkel kerkgangers zoekt, maar álle mensen! Hoe komt de 

kerk vérder in het overwinnen van de crisis? De Portugese  priester 

Guilherme Peixoto combineert altaar en draaitafel (Trouw, 10-11-2026). Ook in Libanon 

mengde hij afgelopen weekend elektronische muziek met religieuze elementen. Hij 

wil in de wereld staan, zonder zijn christelijke identiteit te verliezen. Naast de disco 

werkt hij ook ín en vóór de kerk, gemeenschap van allen.  

 

Dit sluit goed aan bij Jesaja in de eerste lezing. De profeet verkondigt dat God hem 

niet enkel roept voor Israël, maar om een licht te zijn voor álle volken. Niet alleen 

Israëls overlevenden wil hij naar huis geleiden, maar allen die  van huis zijn. Het heil 

van God reikt tot de uiteinden der aarde! Daar hoort Peixoto’ s disco blijkbaar bij. 

 

De tweede lezing is uit de eerste brief van Paulus aan de christenen van Korinthe. 

Die stad was berucht om haar losse zeden. Paulus schrijft dat zijn woorden bestemd 

zijn voor ieder die in Jezus gelooft. Allen zijn wij bestemd tot een heilig/heilzaam 

leven. Die gelovige wetenschap deel je het best met medegelovigen. Ja, dat is de 

kerk. De gemeenschap van mensen die gelooft in de boodschap van geluk (heil) die 

Jezus bracht. Het is een  blijde boodschap: God heeft ons geschapen en deelt met 

ons het leven in Jezus dat altijd verder gaat. 

 

In de derde lezing horen wij dat Jezus bij Johannes komt om 

gedoopt te worden. Nu ontdekt Johannes dat Gods aanbod 

van geluk verder gaat dan de kinderen van  Israël alleen. De 

Heer wil geluk voor alle mensen. Wanneer hij Jezus ziet, 

noemt Johannes hem het Lam van God dat de zonden van 

alle mensen draagt. Hij ziet Gods Geest in de gedaante van 

een duif op Jezus neerdalen en rusten. Johannes getuigt dat 

Jezus de zoon van God is, die ons doopt met heilige Geest. 

Die gaat door gesloten deuren heen naar leven dat verder gaat.   

 

 
  


